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“En een wolk onttrok Hem aan hun ogen”. Dat hoorden we in de eerste lezing. Het evangelie 
gebruikt andere woorden, maar met dezelfde betekenis. Heel nuchter staat er over Jezus: 
“Hij ging van hen weg”. Beide keren werd gezegd dat Hij ten hemel werd opgenomen. Wat 
we ons daarbij mogen voorstellen, laat ik aan ieders eigen beeldvorming over. Maar duidelijk 
is dat er voor de leerlingen een einde kwam aan de mogelijkheid Jezus in levenden lijve te 
ontmoeten, hem te zien en te horen. Ze moesten het na zijn kruisdood en graflegging 
voortaan doen met hun herinnering. 
 
Dat geldt ook voor ons, zo’n 2000 jaar later. Ook voor ons geldt dat (in figuurlijke zin) een 
wolk Jezus aan onze ogen heeft onttrokken en dat hij van ons weg is. Wij zitten in hetzelfde 
schuitje als de leerlingen. Maar waar zij nog persoonlijke herinneringen hadden aan Jezus, 
moeten wij het doen met de verhalen en geschriften over wat Jezus deed en zei. En meer 
nog: wij moeten het doen met de uitleg van wat zij ons hebben laten weten. 2000 Jaar uitleg 
door theologen, bijbeldeskundigen en predikanten - uit heel de wereld, uit verschillende 
culturen, met verschillende achtergrond en persoonlijk beleven. Een uitleg die daardoor op 
zijn zachtst gezegd nogal verschilt. We kunnen met recht zeggen: het is een wolk die Jezus 
aan onze ogen onttrekt; een wolk van eeuwen geschiedenis.   
 
We zullen dan ook wel allemaal de vraag stellen: wie is Jezus nou eigenlijk? Moet je er jaren 
op het seminarie voor gestudeerd hebben om daar het antwoord op te vinden? Of - iets heel 
anders - zijn we een beetje kritiekloos en gemakkelijk tevreden met het beeld dat we onszelf 
gevormd hebben in de loop van ons leven? Een beeld, waaraan niet te tornen valt omdat we 
anders onze zekerheid kwijt zijn? Zijn we ons überhaupt bewust van het beeld dat we van 
Jezus hebben of wellicht niét hebben? Ik besef dat ik hier raak aan ieders persoonlijk 
beleven; zo persoonlijk dat ik er nauwelijks iets algemeens over kan zeggen.  
 
Ik denk dat ik desondanks toch mag zeggen dat de Bijbel ons - zonder hinderlijke wolk - in de 
kern wil leren dat Jezus ‘beeld van God’ is. Meer nog: op een bijzondere manier kind van 
God. We zeggen ook: zoon van God. We mogen zeggen en geloven dat in Jezus iets van God 
aan het licht komt, zonder dat er een wolk is die ons het zicht op het mysterie God 
ontneemt. Jezus spreekt ons aan uit naam van God. Het is de stem in ons geweten, in ons 
hart. De stem die soms wat ongemakkelijk zegt: ‘ik heb gezien de onderdrukking’, waar ben 
jij nu? Zie jij je onderdrukte broeder? Wat doe je? Waarom doe je het goede niet? Waarom 
doe je geen gerechtigheid? Die stem komt niet van ‘íets’ (je hoort zo vaak zeggen: ‘er moet 
toch iéts zijn’), maar die stem komt van ‘iémand’; en die ‘iemand’, zo zegt de heilige Schrift, 
sprak tot Mozes vanuit een wolk. Die stem kunnen ook wij horen. Waar God wellicht wat ver 
van ons weg is en niet te kennen en te zien, horen we Gods stem in het leven van Jezus, 
zoals ons dat is overgeleverd door de eeuwen heen. Die eeuwen zijn, zo zei ik in het begin 
van deze overweging, als een wolk die de historische Jezus aan onze ogen onttrekt. Dat is 
waar. Maar – zoals ik ook al zei – Gods stem, verwoord door Jezus, horen wij allemaal ook in 
ons hart en geweten. We hoeven daarvoor niet naar de hemel te staren. Feilloos verstaan 
wij in ons hart wat ons te doen staat. Jezus zegt ons: leef erbarmend, genadig, lankmoedig; 
en ook: leef in vrede voor zover het van jou afhangt. Er is geen wolk die ons het zicht op die 
uitnodiging ontneemt. Hemelvaart vraagt van ons op de plek waar wij wonen en leven te 
doen wat gedaan moet zijn. We zullen daartoe de kracht ontvangen van de heilige Geest.  
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